/

i

mei 2012 nr. 54 van de maand

De Turnhoutrivier van Pieter-Jan de Smet
De Midwest Jesuit Archives - Missouri

‘. p 27 juli 1846 houdt pater Pieter-Jan de Smet (1801-1873), de beroemde

missionaris jezuiet die de Verenigde Staten doorkruiste om de indianen te
kerstenen, halt aan een ‘schoon meer, omringd van vlakten en van een digt bosch van
lorkenbomen.’ Hij was onderweg met proviand om een missiepost in de buurt van het
huidige Spokane te bevoorraden. ‘lk heb hetzelve het meer De Mef genoemd, ter
gedachtenis van eenen aenzienelyken Belg, onzen landgenoot, eenen der grootste
weldoeners en vrienden der missien van America. Het ontlast zich in den stroom
Turnhout, die zyne snelle wateren met die der Rivier Spokane gaet verenigen.’

Pater De Smet gaat als missionaris naar Missouri in 1824, Vandaar trekt hij verder door
het onherbergzame Wilde Westen op zoek naar Indianen om te bekeren. Tijdens zijn
reizen brengt hij de omgeving in kaart. In totaal maakt hij 41 kaarten met daarop
informatie over de verblijffplaatsen van Indianen, militaire vestigingen, het landschap
enzovoort. Hoewel zijn kaarten nauwkeurigheid missen, zijn ze toch belangrijk omdat
ze unieke details vermelden. De Smet maakt er een gewoonte van om de plaatsen een
naam te geven wanneer hij zijn kaarten optekent. Zo vinden we op zijn kaarten een
rivier “Turnhout’ terug en een meer ‘De MNef', genocemd naar de Turnhoutse Pieter-Jan
de Nef (1774-1844).

Waarom wilde De Smet eer betuigen aan Turnhout en eéén wvan zijn meest
gerespecteerde inwoners? Omdat hij veel méér aan de hoofdstad van de Kempen te
danken had dan aan zijn geboortestad Dendermonde, en omdat zonder een mecenas
als De MNef de missies van de jezuieten in Amerika wellicht nooit een succes waren
geweest. De Nef stichtte in 1811 een eigen school ‘met het doel om jonge mannen
kosteloos voor te bereiden om priester en vooral missionaris te worden.'

Eén van de eerste leerlingen van de school van De Nef die naar Amerika trok was de
Turnhoutse pater Pieter Timmermans (1788-1824). Hij richtte de eerste missiepost op in
Council Bluffs in lowa in 1821.




-'I n 1823 trok hij met pater De Smet, die twee jaar eerder in Amerika was aan-
gekomen, naar Florissant in Missouri dat vanaf dan als uitvalsbasis zou dienen
voor de jezuieten. In 1824 stierf Timmermans. Volgens een getuigenis uit die tijd “dronk hij
niets dan water, at hij alleen gezouten vlees en sliep 's nachts op de harde grond.” De
Smet hield aan pater Timmermans zijn contacten met de diepgelovige De Nef uit
Turnhout over. Bij elk bezoek aan Belgie, elke bedeltocht zeq maar, zou hij ook Turnhout
aandoen. Ook wanneer De Nef al lang gestorven is.

De eerste keer ontmoetten De Mef en De Smet elkaar in 1835. De daadkrachtige
missionaris vroeg hem om steun voor de missies. De Nef leverde hem prompt een eerste
lichting van vijf missionarissen. Die kwamen uit heel Viaanderen, tot Kortrijk toe, om in
Turnhout een opleiding te volgen. In 1843 keerde hij weer naar Belgié terug en bezocht hij
De Nef thuis. Hij nam acht rekruten mee terug naar Amerika. Hoeveel van hen in Turnhout
studeerden, is niet zeker. Tot 1871 was Desmet herhaaldelijk in Europa om jongeren te
enthousiasmeren.

In totaal zou De Smet 69 missionarissen en 11 zusters rekruteren in Europa. Hij zamelde
in totaal ook 799.300 Belgische frank in: zo'n 200.000 & 300.000 euro volgens de
wisselkoers tussen 1821 en 1873. Dat De MNef de belangrijkste geldschieter was in de
beginperiode blijkt al snel na zijn dood in 1844. Dan moet De Smet alle zeilen bijzetten
om de fondsenwervingen vanuit Europa weer op peil te krijgen.

De Midwest Jesuit Archives van Missouri bewaren de originele kaarten van pater De
Smet. We danken hen om de vier kaarten waarop het De Nef-meer en de Turnhout-rivier
staan te willen uitlenen voor “Turnhout Terminus Turnhout Centraal’. Deze unieke stukken
tonen een fascinerend stuk stadsgeschiedenis dat Turnhout op de wereldkaart zet, meer
bepaald op deze van de Verenigde Staten.

Tekst: Frederik de Preester
Meer info: www.taxandriamuseum.be
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